
 

 

 

 

Nieuwsbrief april/mei 2023 

Hoe werk jij gesprekken uit? (door de redactie i.s.m. de ambassadeurs)  

Hoe zit jij graag tegenover je verteller? Met een aantekeningboekje, een laptop, via zoom of heel anders? 

Waarvoor je kiest, heeft immers effect op hoe je een gesprek meteen erna uitwerkt. De ambassadeurs    

vroegen het aan de schrijverskringen in Den Haag en Rijswijk. Aan deze steekproef namen 42 schrijvers deel.   

De resultaten zie je hieronder. Vijf schrijvers vertellen hierna over hun ervaringen met een methode.  

 

Aantekeningen maken op papier is duidelijk het populairste, en kan samengaan met opnemen en zoomen. 

Bij het typen geeft een schrijver aan dat het ook om aantekeningen gaat. Onder aantekeningen verstaan we 

hier halve tot hele zinnen in tegenstelling tot steekwoorden. Alleen opnemen wordt ook zeer veelvuldig 

gedaan.  Slechts een enkele schrijver maakt gebruik van opnemen met een directe technische omzetting in 

tekst, zoals via Amberscript of een nieuwe versie van Word. 

Met pen en papier              (door Lou Verhage) 

Lou Verhage is naast ambassadeur ook schrijver van 

levensboeken. Hij maakt aantekeningen op papier 

tijdens gesprekken met zijn verteller. Dat levert hem het 

meeste op, al ondervindt hij ook nadelen. 

Ik heb er bewust voor gekozen alleen aantekeningen te 

maken. Het heeft voor/volgens mij twee grote voordelen:  

1. Je hoeft niet weer 1 ½ uur te luisteren;  

2. Als iemand weer terugkomt op wat eerder gezegd is 

dan maak je bij die notitie meteen een vervolgaantekening.   

Tenzij je een goed geheugen hebt, moet je de aantekeningen wel snel verwerken, ook omdat de tekst niet altijd 

duidelijk is opgeschreven en kris kras door elkaar kan staan. 
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Een voordeel vind ik nog dat je de aantekeningen eerst met je ogen kunt scannen, zodat je direct een 

totaaloverzicht hebt en de notities kunt verdelen over de tekst die je al hebt (ingedeeld). 

Mijn meteen-typen-tactiek (door Hester Dijkstra) 

Op je iPad typen tijdens gesprekken met een verteller. 

Daar kiest schrijfster Hester Dijkstra voor. Dat heeft zo 

z’n voors en z’n tegens, ervaart ze. 

Als ik naar mijn verteller ga, neem ik mijn iPad mee. 

Terwijl deze vertelt typ ik korte, onvolledige zinnen of 

steekwoorden in Pages, een tekstverwerker voor de iPad 

(ik heb geen Word). 

Thuisgekomen werk ik verder op mijn iMac: ik open mijn                          

tekstverwerker op de iMac (OpenOffice) en ook het Pages-document. Ik knip de tekst uit Pages en plak het in het 

OpenOffice document. Het document op mijn computer is de plaats waar ik de tekst verfraai en die ik uiteindelijk 

aan mijn verteller laat lezen als ik een hoofdstuk af heb. 

Mijn werkdocument 

Het Pages-document is mijn werkdocument met daarin: 

 het verhaal van de verteller, en de kopjes: 

 'Nog doen'; 

 'Vragen van mij aan verteller'; 

 'Volgende keer'. 
In het werkdocument staan dus alleen de punten die nog van belang zijn. 

Kunsten tijdens het typen 

Het nadeel van het gelijktijdig typen terwijl de verteller vertelt is, dat hij/zij kortere zinnen gaat maken, omdat 

diegene denkt dat je het niet kunt bijhouden. De kunst is om het contact te houden, de verteller te blijven 

aankijken, te blijven doorvragen, zodat deze lekker kan blijven vertellen. Voor mij werkt dit fijn, maar ik heb dan 

ook blind leren typen. 

Druk op de opnameknop                                                                                                            
(door Annemiek van Moorst) 

Gesprekken opnemen. Dat vindt Annemiek van Moorst 

het handigste. Ze heeft daarbij haar methode gevonden 

voor het eerste levensboek dat ze aan het schrijven is. 

Tijdens het interview ligt de dictafoon op tafel aan. Mijn 

vertelster heeft op de Ipad de uitgewerkte concepttekst 

van de vorige keer voor zich. In het rood staan de 

verhelderings- of verdiepingsvragen erbij. Ik loods haar via 

haar iPad naar een vraag en zij begint met vertellen. Op 

dat moment kijk ik op mijn dictafoon naar de tijd en zet deze in het conceptstuk op mijn laptop erbij. Bij de 

uitwerking zie ik de tijd staan en kan het dan met haar woorden op de goede plek in de tekst uitwerken. De rode 

vraag verdwijnt vervolgens uit het stuk. 

Voordelen? Ik kan dan tijdens haar verhaal beter luisteren en doorvragen. Het is minder speurwerk in de tekst  

waar iets bijgeplaatst moet worden. 

 

 
                                          (HS, foto-inspiratie Freepik) 
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Technisch aan het werk met geluid en tekst           
(door Nico Westpalm van Hoorn) 

 

Bij een goede internetverbinding kan je in nieuwere versies van 
Word een gesprek direct omzetten in geschreven tekst. Schrijver 
Nico Westpalm van Hoorn werkt ermee, maar doet het toch een 
tikkeltje anders dan je zou verwachten. 

 
Na mijn pensioen ben ik schrijver van levensboeken geworden. Ik 

doe mijn best om goed te luisteren. Al luisterend maak ik met de pen 

aantekeningen. Ik werk die thuis uit en dat is nog wel een dingetje. Ik 

heb nooit met tien vingers kunnen tikken, maar het lijkt wel of mijn 

vingers dikker worden naarmate ik ouder word. 

‘Kwaliteit’ wordt altijd ‘kwalitiet’, ‘het’ wordt ‘hete’ en in plaats van       

de ‘a’ raak ik altijd de ‘s’ aan. Niet handig. Maar ik heb de oplossing 

gevonden.  

 

Dicteren 

In Word van Windows365 is een dicteerfunctie opgenomen. Ik tik 

niet meer, maar dicteer op basis van mijn aantekeningen. Dat levert 

niet direct goed bruikbare tekst op, want ik moet er nog wel wat aan schaven om er goed lopende zinnen van te 

maken. Het gaat wel veel sneller dan tikken. Het grote voordeel is dat ik geen tikfouten maak en dat de spelling in 

één keer goed is. Dat scheelt mij echt veel correctiewerk. 

Niet iedereen beschikt over Windows 365 (dat is de online versie), maar het kan ook anders. Deze tekst heb ik 

ingesproken als e-mail op mijn i-Pad, (het microfoon icoontje linksonder indrukken), toen naar mezelf gestuurd 

en op de pc heb ik er weer een Worddocument van gemaakt. 

 

De kat zoomt mee (door Theo Bril) 

Soms lukt het niet om fysiek af te spreken. Wat doe je 

als je verteller en jijzelf zo graag doorgaan met het 

levensboek? Zoomen biedt de oplossing, ervaart      

Theo Bril.  

Vóór het Coronatijdperk was Zoom mij onbekend. 

‘Onbekend maakt onbemind, ’ zegt men altijd en dat was 

ook mijn eerste reactie toen ik er aan begon. Mijn 

verteller had al meer ervaring en loodste mij over de 

eerste hobbels heen. ‘Want hoe krijg ik geluid?’, ‘Hé, ik zie                        

mezelf niet, wat moet ik doen?’, ’Hoe werkt opnemen?’. 

Vlotte voortgang 

Maar áls het dan lukt kun je ook snel aan de slag. Eventueel neem je het gesprek op. Bij ziekte of tijdelijk verblijf 

in het buitenland gaan afspraken toch gewoon door. De techniek kan spelbreker zijn. Niet altijd is er een 

verbinding mogelijk of je moet opnieuw inloggen omdat het beeld, geluid of anderszins je het nakijken geeft.       

En dan is er de huiselijke sfeer waarin je met elkaar praat. Er lopen mensen achterlangs, een telefoon gaat, de 

poes denkt dat zij veel belangrijker is om naar te kijken dan dat scherm en vlijt zich neer voor de camera. Toch 

kan ik niet anders zeggen dan dat Zoomen een snelle en goede manier van gesprek voeren is voor mij.  



  

Bijeenkomst op 25 mei: schrijven voor beginnende dementerenden 

De verteller opent de deuren van zijn leven voor de schrijver. Zo komt het levensboek tot stand. Maar wat als 

het vertellen niet meer zo goed gaat?  

Wat als de verhaallijnen door elkaar lopen? En wat als je nog wel dingen kunt vertellen over heel vroeger maar 

niets meer weet over het hier en nu? Hoe komt zo’n levensboek dan tot stand? Jolanda Vrooman, casemanager 

dementie, geeft je tips hoe je het levensboekproces dan het beste aanpakt. Je ontmoet daarnaast meteen andere 

schrijvers. Meld je aan voor deze gratis bijeenkomst van 14.00-16.00 uur in wijkcentrum Het Klokhuis, 

Celebesstraat 4 in Den Haag, via info@haagselevensboeken.nl.  

Tips  

 Je hoeft niet alles zelf uit te vinden 

       Kijk je weleens op de website van de Haagse levensboeken? Het kan je tijd 

schelen. Je vindt er praktische ondersteuning voor bij het schrijven en het 

vormgeven van levensboeken. Er zijn handboeken over het lay-outen op zowel 

een Apple- als een Windows-pc. Wil je bijvoorbeeld ook meer 

achtergrondinformatie in het levensverhaal, dan kun je bij de ‘Tips’ kijken. Daar 

vind je onder meer een document met links naar naslagwerken voor 

levensverhalen. Gewoon even doen:  bezoek 

https://www.haagselevensboeken.nl/in-de-praktijk/ 

 

 Tentoonstelling over 150 jaar onderwijs in Fotomuseum  

‘School - Verliefd, verveeld, verslapen’ is een expositie tot 6 augustus over 150 jaar onderwijs. 

Via 150 foto’s brengt de tentoonstelling van het Fotomuseum Den Haag je niet alleen terug naar 

je eigen schooltijd maar ook naar die van je verteller. Belangstelling? Kijk op de site van het 

Fotomuseum Den Haag.  

 

 Tell me more 

De Haagse band Son Mieux bracht begin april het nummer ‘Tell me more’ uit. Inspiratie voor het liedje 

was dat zanger Camiel Meiresonne in de tram zat en bedacht: in de tram komt iedereen bij elkaar, een 

doorsnee van de hele maatschappij. Hij raakte erdoor gefascineerd dat al deze mensen hun eigen verhaal, 

een eigen achtergrond hebben. Op NPO-Radio 2 vertelde hij: ‘Ik begon me af te vragen: waar ben je naar 

onderweg, wat heb je meegemaakt in je leven, waar denk je op dit moment aan? In het liedje staan heel 

veel vragen, maar ik heb ze nog niet echt gesteld, voor ons allemaal een missie om het eens echt te doen.’ 

Een missie die jullie als levensboekenschrijvers al een tijd elke keer weer op jullie manier oppakken. Dank 

jullie wel! Hieronder een tekstfragment uit het liedje.  

Well, tell me from the beginning 

I'll see you at the end 

I want to know your story 

And I want to understand 

I've got a thousand questions 

For the millions on the street 

Won't somebody out here tell me 

Tell me more 

Luister naar Tell me more.  

--- 

 
Pchvector op freepik 
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